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In deze Nieuwsbrief vindt u allerlei informatie over ons vrijwilligerswerk van de 
afgelopen periode. Ook kijken we terug op bepaalde gebeurtenissen en melden we 
een aantal actuele zaken. En we kijken natuurlijk vooruit naar wat ons de komende 
tijd te doen staat. Tot slot een verhaal van Joop Tulp over een mooie woensdag! 

Bestuur 
Met de start van het nieuwe jaar heeft het bestuur ook het beleidsplan aangepast 
aan de actualiteit. Op de website kunt u de laatste versie vinden.  
>>Beleidsplan


Internationale Vrouwendag 8 maart 2025 
Vanwege de Ramadan is in overleg met de deelnemers besloten om Vrouwendag 
tijdens Samenspraak te vieren op 6 maart. Het bericht in de Uitkijkpost spreekt 
voor zich. We kijken terug op een ‘warm’ samenzijn van verbinding. 

>>Uitkijkpost 

Samenspraak 
De gesprekken tijdens Samenspraak gaan niet alleen over taal en cultuur maar 
zeker ook over thema’s die onze doelgroep bezighoudt. Dat iemand de politie belt 
voor hulp in allerlei situaties is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De ervaring met 
politie in het land van herkomst heeft vaak geleid tot achterdocht, haat, 
wantrouwen en angst. Daarom hebben we de wijkagent gevraagd  om tijdens 
samenspraak van 23 maart voorlichting te geven over hoe de politie in Heiloo te 
werk gaat en wanneer de politie kan of moet worden gebeld. In de Uitkijkpost van 
2 april jl. kunt u hier een uitgebreid verslag van lezen. 

>>Uitkijkpost 
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In samenwerking met de buurtsportcoach en Sportz wordt er elke maand een 
sportieve ochtend georganiseerd. Zo is er onder andere gevoetbald en gehockeyd. 
Ook zijn er yoga- en taekwondolessen gegeven. Er is een vaste groep die 
enthousiast meedoet. Op 24 april gaan we padellen. Jongeren die vakantie hebben, 
mogen mee. Heiloo voor Elkaar is blij met dit initiatief, want de lessen geven veel 
plezier en zijn ook goed voor de taal in de praktijk. 

Tijdens Samenspraak, door gesprekken met jongvolwassenen in de kelder en bij 
spontane ontmoetingen hebben we gemerkt dat er behoefte is aan informatie over 
hoe bepaalde zaken in Nederland geregeld zijn.  
Denk aan bijvoorbeeld de halfjaarlijkse controle bij de tandarts, de mogelijkheden 
van een bezoek aan het consultatiebureau of het afsluiten van verzekeringen. Veel 
van onze cliënten komen uit een land waar deze zaken niet bestaan. Vandaar dat 
we een aantal voorlichtingssessies in voorbereiding hebben.  

Huiswerkbegeleiding 
De huiswerkbegeleiding wordt goed bezocht. Dagelijks zien we veel vaste 
bezoekers. Het zijn spannende tijden, want het schooljaar loopt ten einde en veel 
jongeren beginnen aan een nieuwe opleiding. Wij helpen met het inschrijven en 
luisteren naar hun twijfels. Op deze manier hopen we hen te ondersteunen bij het 
maken van de juiste keuzes. 
We hopen spoedig weer een mooie activiteit te organiseren. 

Spreekuur 
Vanwege het grote aantal vragen in de eerste weken van dit jaar is in februari 
besloten om een uitgebreid spreekuur te houden op 5 maart van 14 tot 17 uur 
waarbij de inzet van alle 7 vrijwilligers uit het Spreekuurteam werd gevraagd.  
(Dit in tegenstelling tot het gebruikelijke wekelijkse spreekuur met 2 vrijwilligers 
van 15 tot 16u.).    
Het werd een drukke middag waarbij we 28 bezoekers konden helpen met o.a. 
formulieren invullen, online aanvragen doen en allerlei vragen beantwoorden. We 
kijken hier dan ook met grote tevredenheid op terug en zullen dit herhalen als dit 
nodig blijkt.  

Naailessen weer begonnen 
Opnieuw was er voldoende belangstelling voor een serie van 5 naailessen. Daarom 
hebben we besloten 3 extra naaimachines aan te schaffen (we hadden er al 2) 
zodat elke cursist een naaimachine kan gebruiken en er niet op elkaar gewacht 
hoeft te worden. Dit maakt de lessen natuurlijk veel aantrekkelijker en leuker. De  
eerste les was op 31 maart in jongerencentrum BukBuk.  
Zie ook >>Uitkijkpost 

Fietslessen 
De fietslessen zijn gestopt. De dames hebben leren fietsen op aangepaste Van 
Raam Balance fietsen. Nu zijn we nog op zoek voor hen naar soortgelijke 
aangepaste fietsen of fietsen met een framemaat van 46-50cm.  
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Fietsen voor Heiloo voor Elkaar 
We hebben 10 opgeknapte fietsen voor een zacht prijsje over kunnen nemen van 
Stichting Welzijn Castricum. Hiermee hebben we weer een aantal statushouders blij 
kunnen maken.  

          


Naturalisatieceremonie 
Ook in april zijn er weer mensen die wij begeleid hebben Nederlander geworden. 
Familie B. van harte gefeliciteerd! 
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Woensdag was een mooie dag 

“Afgelopen woensdag was een mooie dag….. toen werd ik eindelijk vrij van mijn 
bewindvoerder”, vertelt Amal me nog eens. Hij is blij. “En ’s avonds werd ik ook nog 
uitgenodigd voor een koor.” Hij laat op zijn telefoon een opname van een lied van 
het koor sWing zien. Ik zit bij Amal in de kamer op de thee. Hij doet er, zoals meer 
Eritreeërs, een paar scheppen suiker in.  
Ik ken de vijfentwintigjarige Amal zeven jaar maar heb nooit veel contact met hem 
gehad. In december jongstleden raak ik met hem in gesprek. We ontmoeten elkaar 
op een avond in de kelder van de Ter Coulsterkerk. Heiloo voor Elkaar gebruikt die 
ruimte elke woensdag om contact te hebben met alleenstaande jongvolwassen 
statushouders. Er staat een biljart, een tafeltennistafel en een voetbaltafel. Op de 
bar staat koffie en thee met vers fruit klaar. Er wordt gepraat, gelachen en geleerd. 
En er komen regelmatig lastig leesbare brieven uit kreukelige enveloppes 
tevoorschijn. Amal heeft er zelfs twee meegenomen. 
In november schreef hij een verzoek om zijn bewind op te heffen. Nu heeft hij een 
uitnodigingsbrief om daarvoor bij de rechtbank te verschijnen. De andere brief is 
van zijn bewindvoerder. Deze adviseert de rechtbank het verzoek van Amal niet in 
te willigen; hij zou onder andere nog niet zelfstandig genoeg zijn. 
Amal is boos op de bewindvoerder. Door een onprettige samenloop van 
omstandigheden heeft hij gedurende drie maanden geen werk en inkomen gehad, 
een schuld opgebouwd en is toen onder bewindvoering geplaatst. Ik mag de 
brieven lezen, maar hij gunt me amper de tijd en blijft maar praten. “Ik krijg maar 
50 euro per week.”  “Ik kan nooit met mijn vrienden uit.” “Ik heb al 6000 euro aan 
schulden afbetaald.” “Ik spaarde 4000 euro.” “Ik mag niet aan mijn geld komen.” 
“Ik kan het zelf.”  We schrijven aan de bar een brief aan de rechtbank waarin we de 
argumenten van de bewindvoerder aanvechten.  
In februari moet ik van hem mee naar de rechtbank in Alkmaar. De bewindvoerder 
krijgt eerst gelegenheid zijn visie te verwoorden. Amal voert daarna het woord. “Ik 
ben heftruckchauffeur en heb een goedbetaalde baan. Ik kan van weinig geld 
rondkomen en kan goed sparen. Sommige brieven kan ik niet lezen, maar dan kan 
ik Heiloo voor Elkaar om hulp vragen. Dat heb ik nu ook gedaan. Ik wil van het 
bewind af. Ik kan nu nooit uit met mijn vrienden. Dat mis ik. Ik wil mijn familie in 
Eritrea ook helpen.”  En ik? Ik hoef niets aan te vullen. Amal kan het zelf. Hij moet 
nog acht weken wachten op de uitspraak. Hij is ongeduldig en belt me meermalen 
op: “Weet jij al iets?” 
Ja, woensdag was een mooie dag. Amal komt in de kelder van de Ter Coulsterkerk 
en haalt een verkreukelde brief uit zijn jaszak. Hij heeft hem geopend, maar is de 
justitietaal nog niet machtig en vraagt hulp bij Heiloo voor Elkaar. Na twee 
onbegrijpelijke en lange pagina’s lees ik dit voor:  
“De kantonrechter heft op, met ingang van twee weken na heden, het bij 
beschikking van 23 februari 2023 ingestelde bewind over de goederen 
toebehorende aan Amal N en verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij 
voorraad.” “Amal, je hebt gewonnen!”, roept iemand. Vreugdekreten schallen door 
de kerkkelder. Dat hij de bewindvoerder voor de afwikkeling nog 300 euro moet 
betalen, zal hem worst wezen.  

Op deze zonnige zaterdagmiddag kan hij er nog niet over uit: “Woensdag was een 
mooie dag. En wanneer kan ik zelf mijn geld weer regelen?” Nog twee weken 
wachten; ik heb er ook zin in,  

Joop Tulp.  

(De naam Amal is gefingeerd) 
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Vriend van Heiloo voor Elkaar 
Ons budget is geheel afhankelijk van giften en donaties van sponsors en 
particulieren. Dat betekent dat we soms plotseling een grote gift ontvangen maar 
ook dat het vaak onzeker is wat we in de rest van het jaar aan financiële middelen 
kunnen verwachten. Door vriend te worden van Heiloo voor Elkaar geeft u aan 
dat u ons jaarlijks financieel zult steunen. Daarmee helpt u ons onze activiteiten te 
kunnen blijven organiseren. Zeker in de huidige tijd kunnen wij elke steun heel 
goed gebruiken.   
Als bescheiden tegenprestatie ontvangt elke vriend via e-mail onze nieuwsbrieven, 
het jaarverslag en een uitnodiging om aan de jaarlijkse vredesmaaltijd deel te 
nemen. 

U kunt al vriend worden als u minimaal € 25,- per jaar bijdraagt en die overmaakt 
op rekening NL43 RABO 0197 6753 87 t.n.v. Stichting Heiloo voor Elkaar onder 
vermelding van “Vriend”.  
Om de nieuwe vrienden de nieuwsbrief te kunnen sturen vragen we een e-mail te 
sturen naar info@heiloovoorelkaar.com. 

Het bestuur wenst u fijne Paasdagen ! 

Gebruik je Facebook? 
Meld je dan aan voor de Facebookgroep van Heiloo voor Elkaar. 
Het is een besloten groep waar alleen statushouders en direct betrokkenen van de 
statushouders en “Heiloo voor Elkaar” lid van zijn. 

https://www.facebook.com/groups/Heiloovoorelkaar

www.heiloovoorelkaar.com | info@heiloovoorelkaar.com |  Heiloo voor Elkaar | NL 43 RABO 0197 6753 87

mailto:info@heiloovoorelkaar.com
https://www.facebook.com/groups/Heiloovoorelkaar
mailto:heiloovoorelkaar@gmail.com

